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 Grote of Sint Vituskerk Naarden  

 Zondag 3 augustus 2025.  

 Vierde zondag van de zomer “Op reis” 
Voorganger: Ds. A. Sneep (Amstelveen) 
Organist: Dirk Out 
 

VOORBEREIDING 

Orgelspel: ‘Schafe können sicher weiden’ van J.S. Bach (1685-1750)   

We bereiden ons onder het orgelspel in stilte voor op de dienst. 

Begroeting door de ouderling van dienst. 

De kaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars.                              

We gaan staan. 

♫ Licht dat ons aanstoot in de morgen, lied  601 strofe 1 en 2  

(t. Inge Lievaart, m. Willem Vogel) 
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2 Licht, van mijn stad de stedehouder, 
   aanhoudend licht dat overwint. 
   Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
   draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

   Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
   of ergens al de wereld daagt 
   waar mensen waardig leven mogen 
   en elk zijn naam in vrede draagt. 

 
Bemoediging   
V :  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V:  Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
G:  en nooit laat varen het werk van zijn handen. 

Drempelgebed 
V: Wanneer Gij zelf niet bij ons zijt, 

blijft dit huis leeg 
en als Gij zelf niet met ons gaat, 
zijn wij vergeefs bijeen; 
wanneer Gij zelf ons niet verlicht, 
weten wij geen raad.  

G: Breng ons dan op onze levensreis waar Gij zijt, 
tot voor uw lichtend aangezicht en leid ons naar 
onze bestemming. Maak ons reisgenoten van uw geliefde 
Zoon, Jezus Messias. 

V: Maak dan uw stem hoorbaar, 
ons lied waarachtig 
en ons gebed bezield. 

G: Amen. 

♫ Alles zal zwichten en verwaaien, lied 601 strofe 3 

3 Alles zal zwichten en verwaaien 
   wat op het licht niet is geijkt. 
   Taal zal alleen verwoesting zaaien 
   en van ons doen geen daad beklijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 



3 
 

We gaan zitten. 
 
Kyriegebed telkens beantwoord met: Lied 301a (m. orthodox) 

 

 

 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

V: De Heer zij met U 
G: Ook met U zij de Heer.  
 
Gebed 
 

1e lezing: Jesaja 66 : 10 - 14   

♫ Jeruzalem, mijn vaderstad, lied 737 strofe 1 t/m 5  

(t. Willem Barnard, m. volkslied uit Engeland) 
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2 Daar is geen pijn en geen verdriet, 
   geen afgunst en geen nijd, 
   en angst en armoe zijn er niet 
   maar altijd vrolijkheid. 

   4 En zeker is geen ziekte daar, 
      geen ongeluk, geen dood, 
      geen boze duivel, geen gevaar 
      en geen gebrek aan brood. 

3 Daar is geen zon, daar is geen maan,       5 God geve mij, Jeruzalem, 
   geen mist, geen duisternis,           dat ik eens op een dag 
   maar ’t licht komt van de troon vandaan         een pelgrim aan uw poorten ben 
   waar de Messias is.             en dat ik binnen mag. 
 
2e lezing Lukas 10 : 1 - 20   
 

♫ Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! lied 834  

(t. Johann Friedrich Ruopp, vert. Ad den Besten, m. Nürnberg (1676/1854) 

 

 

 
2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
   een geest van licht, zo klaar als Gij; 
   dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
   en ga de weg die U behaagt. 

3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
   dan kan ik veilig verder gaan, 
   tot ik U zie, o eeuwig licht, 
   van aangezicht tot aangezicht. 

 

Overdenking 
 
Orgelspel: Orgelimprovisatie 

 

 



5 
 

DIENST  VAN  HET ANTWOORD 

♫ De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, lied 686  

(t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers) 

 

2 Wij zijn in Hem gedoopt 
   Hij zalft ons met zijn vuur. 
   Hij is een bron van hoop 
   in alle dorst en duur. 
   Wie weet vanwaar Hij komt 
   wie wordt zijn licht gewaar? 
   Hij opent ons de mond 
   en schenkt ons aan elkaar. 

3 De Geest die ons bewoont 
   verzucht en smeekt naar God 
   dat Hij ons in de Zoon 
   doet opstaan uit de dood. 
   Opdat ons leven nooit 
   in weer en wind bezwijkt, 
   kom Schepper Geest, voltooi 
   wat Gij begonnen zijt. 
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Aandacht voor de inzameling van de gaven 
 

Dankgebed, voorbeden telkens besloten met lied 368 g (m. Jan D. van Laar) 

 
 
Stil gebed  
 
Onze Vader 
 
Mededelingen vanuit de gemeente 

• De bloemen 

• Activiteiten in de komende week 
 

                          Allen gaan staan. 

♫ Slotlied: Neem mijn leven, laat het, Heer, lied 912 strofe 1, 2, 3, 5 en 6 
(t. Frances Ridley Havergal, vert. C.B. Burger, m. Justin Heinrich Knecht) 

 

2 Neem mijn handen, maak ze sterk, 
   trouw en vaardig tot uw werk. 
   Maak dat ik mijn voeten zet 
   op de wegen van uw wet. 

3 Neem mijn stem, opdat mijn lied 
   U, mijn koning, hulde biedt. 
   Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
   dat zij uw getuigen zijn. 
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5 Neem mijn wil en maak hem vrij, 
   dat hij U geheiligd zij. 
   Maak mijn hart tot uwe troon, 
   dat uw heilige Geest er woon’. 

6 Neem ook mijne liefde, Heer, 
   ’k leg voor U haar schatten neer. 
   Neem mijzelf en voor altijd 
   ben ik aan U toegewijd. 

 
Zegen, met gezongen Amen. 

Orgelspel: Menuet Gothique van L. Boëllmann (1862-1897) 

**************************************************************** 
Na de dienst is er een kopje koffie, thee of iets fris en de mogelijkheid elkaar te 
begroeten en ontmoeten. U bent van harte uitgenodigd. 
 
Collecte 
50 % is bestemd voor Hospice Kajan 
Een warm huis met deskundige zorg voor mensen in de 
laatste levensfase en hun dierbaren: dat is Hospice 
Kajan. Hier staat sinds 2001 de bewoner centraal, met al zijn of haar wensen. 
Kajan draait voor een groot deel op de inzet van vrijwilligers. Onze kosten worden 
deels gedekt door de zorgverzekering en de eigen bijdragen aan de verblijfkosten. 
Daarnaast steunen we op giften die we ontvangen van mensen die zich betrokken 
voelen bij het hospice en onze palliatieve zorg een warm hart toedragen. Wij 
waarderen deze vrijgevigheid ten zeerste. Met uw steun kunnen we zorgen voor 
een zo prettig mogelijk verblijf voor onze bewoners en hun naasten. 

25 % voor het eigen kerkenwerk 

25 % voor de eigen diaconie 

 

Diegene die deze week de bloemen wil brengen, gelieve zich te melden bij de 
dienstdoend diaken na afloop van de dienst. 
 
Activiteiten deze week 
Maandag 4 augustus: Gesprekskring rond Bijbel en leven  
Tijd & locatie: 10.00 uur, Witte Kerk 
 
Volgende week: 
Zondag 10 augustus  5e zondag met zomer thema 'Op reis' 
Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur 
Voorganger: Ds. Evert-Jan van Katwijk 
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Website: www.pkn-naarden.nl
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